
Kostas de
Griek

    Menu



Kostas de Griek

Lunch

Alle pita's zijn gevuld met
ui, tomaat en tzatziki

Tot 16:00

Naast onze lunchkaart kunt u ook de gehele
dag bestellen van onze normale menukaart

Pita broodjes

Maaltijd salades

Koffie



Orektika -  voorgerechten
Warme 

Tip

Koude

Salades



Kostas de Griek
    PANNETJES       OVEN

voeg uw tekst toe

SPECIALITEITEN
VISGERECHTEN

Deze chotels worden geserveerd met frites of rijst



Mixed grill voor 1 

ERBIJ TE BESTELLEN

Deze schotels worden geserveerd met frites of rijst en tzatziki

Mixed grill vanaf 2 

Deze schotels worden geserveerd met frites of rijst, gigantes en tzatziki



Alle gerechten worden geserveerd met frites,
komkommer, tomaatjes en appelmoes

TOT 14 JAAR

SIRTAKI SCHOTEL  15,90

Keuze uit:

Deze schotels worden geserveerd met frites of rijst

VEGETARICHE 

pita, feta, keftedakia, dolmadaki, tzatziki, tarama, tirokafteri, kolokithakia,
kalamaria, tiropita, gavros, mythia saganaki, gyros, sousouki, kipsouvlaki,
gyros tiganaki,  (met pepersaus of Metaxasaus), Griekse salade, frites, rijst,
gigantes,  kleine Griekse gebakjes met ijs  

Elliniko trapezi vanaf 2 personen 39,90 pp

verschillende kleinere versies van onze populairste gerechten. De
ideale manier om de Griekse keuken te ontdekken

KINDERSCHOTELS



Kostas de Griek
Desserts &
Gebakjes

Speciale koffie met slagroom           7,90 



Dranken 

vraag naar onze wijnkaart voor meer
opties

Cocktails

Bier

Wijnen
Glas Fles

Gedistilleerd

Frisdranken

Koffie

Griekse koude koffie

20,90

25,90
29,90

25,90



Kostas de Griek

Catering &
Groepsarrangementen

Wij bieden u op maat gesneden
arrangementen aan voor borrel, bedrijfsfeest,
huwelijk of andere gelegenheid op locatie
maar ook in ons restaurant. Vraag gerust naar
de mogelijkheden!

Cadeaubonnen
Wilt u iemand een origineel cadeau
geven? Vraag naar een cadeaubon van
Kostas de Griek!



" Tell me what you do with the food you eat, and I'll
tell you who you are. Some turn their food into fat
and manure, some into work and good humour, and
others, I'm told, into God. "   

Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek


